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ZONDAG 8 DECEMBER 2024 – 2E ADVENT 
 
10.00 |  ds. W.J. de Hek, organist: Gerrit Christiaan de Gier  
17.00 |  Evensong - ds. B.J. van der Graaf (Huizen), organist: Ko Zwanenburg, 
 Koor:  Sola Musica o.l.v. Gertine Hoefnagel (aparte liturgie) 
   
 

 • Welkom in de Jacobikerk, in het bijzonder als je te gast bent.  
• Roept de kerkdienst vragen op of wil je je hart luchten? Na de dienst is er in het 

Zuiderkoor (rechts voorin de kerk) ruimte voor gesprek of gebed.  
• Ben je nieuw hier? Het welkomteam beantwoordt graag al je vragen en heeft ook 

de wekelijkse nieuwsbrief voor je klaarliggen. Voor een abonnement op de 
digitale nieuwsbrief kijk je op www.jacobikerk.nl/nieuwsbrief.  

• Kom je hier vaker? Overweeg eens om lid te worden, kijk op 
www.jacobikerk.nl/nieuw 

• Er is vandaag kindernevendienst.  
• We nodigen je uit om koffie te blijven drinken na de dienst.  
• Goede dienst gewenst! 

 



 
  

Inleidend orgelspel 

Welkom en mededelingen 

Gelegenheid voor persoonlijk stil gebed  

Votum en groet 

Zingen Psalm 1 vers 1, 2 en 3 

Gebed om Gods Geest 

Leefregel voor ons leven 

Moment met de kinderen 

Kinderlied Ga je mee naar Bethlehem 
(zie achterzijde) 

Schriftlezing Psalm 1 en 2  

Zingen Psalm 2 vers 1 en 2 (DNP) 

1. Wat willen al die wereldleiders toch 
met al hun plannen en hun dwaze dromen? 

Ze voeren overleg om door bedrog 
van God en zijn gezalfde los te komen. 
Dan lacht de HEER vanuit zijn hemelwoning; 

Hij spreekt tot hen met goddelijke spot: 
‘Ik ben de HEER en mijn gezalfde koning 
regeert in Sion, op de berg van God.’ 

 
2. Hij sprak tot Mij en kondigde dit af: 
‘Jij bent mijn zoon; Ik geef aan jou het leven. 

Bedwing de volken met een sterke staf; 
Ik heb hen aan jou in bezit gegeven.’ 
Heersers, wees wijs: je moet 
de HEER gaan eren. 

Kniel voor de zoon en luister naar zijn stem. 
Hij zal je anders in zijn vuur verteren. 
Je bent pas veilig als je schuilt bij Hem. 

 

 

De collecten worden toegelicht door de diaken van dienst. Bijdragen 

kan via de QR-code, de Jacobi-app, het collecteblok bij de uitgang of 

door een bedrag over te maken naar de rekening van de wijkdiaconie: 

NL83 RABO 0175 4670 99 ten name van Diaconie PGU, onder 

vermelding van “Collecten Jacobikerk 8 december 2024”.  

Uitleg en verkondiging  
Knielen voor de Zoon 

Muzikaal moment  

Zingen Gezang 118 vers 1 en 2 

Viering van het heilig Avondmaal 

• Inleidende woorden 

Broeders en zusters, de apostel Paulus 

beschrijft hoe onze Heer Jezus Christus het 

heilig Avondmaal heeft ingesteld: ‘In de nacht 

waarin de Heer Jezus werd uitgeleverd nam hij 

een brood, sprak het dankgebed uit, brak het 

brood en zei: “Dit is mijn lichaam voor jullie. 

Doe dit, telkens opnieuw, om mij te 

gedenken.” Zo nam hij na de maaltijd ook de 

beker, en hij zei: “Deze beker is het nieuwe 

verbond dat door mijn bloed gesloten wordt. 

Doe dit, telkens als jullie hieruit drinken, om 

mij te gedenken.” Altijd wanneer u dit brood 

eet en uit de beker drinkt, verkondigt u de 

dood van de Heer, totdat hij komt.’  
 

Als wij het heilig avondmaal vieren, denken wij 

eraan hoe onze Heer en Heiland Jezus Christus 

in de wereld is gekomen om ons te verlossen. 

In Christus zijn wij met God verzoend, toen Hij 

aan het kruis zei: ‘Het is volbracht.’ Hij is voor 

ons gestorven en begraven. Maar, op de derde 

dag is Hij weer opgewekt uit de doden. Nieuw 

leven heeft Hij ons gebracht. De 

levendmakende Geest heeft Hij ons 

geschonken. Door die Geest worden wij, 

broeders en zusters, met elkaar als leden van 

één lichaam in waarachtige liefde 

verbonden. Deze eenheid zullen wij niet 

alleen met woorden maar ook met daden 

aan elkaar bewijzen. En met een groot 

verlangen mogen wij uitzien naar de 

wederkomst van Jezus Christus en naar de 

bruiloft van het Lam. Dan zal God zijn alles in 

allen. 

 

• Zingen Gezang 342 (NLB) 

 
2. En in de Geest, die ons geleidt, 

geloven wij: dat er altijd 

een Trooster is, zacht als de wind, 

een sterke moeder bij haar kind 

 
3. Lof zij de Vader, die ons schiep en licht uit 
nacht tevoorschijn riep. 

Lof zij de Zoon, die onze nood, 
ons kruis verdroeg en onze dood. 
 

4. Die onderging en overwon 
en als de zon ten hemel klom, 
die aan de dag treedt op zijn tijd 
en eenmaal recht van onrecht scheidt. 

 
5. Lof zij de Geest die wereldwijd 
ons kerk maakt: Christus toegewijd 

tot wij, van alle kwaad bevrijd, 
God zien in alle eeuwigheid. 

 
 

ORDE VAN DIENST 10:00 
 

• Uitnodiging en tafelviering 

• Zingen aan tafel Gezang 427 vers 1, 5 en 7  
 

Dankgebed en voorbeden, stil gebed en  
Onze Vader  

Diaconaal moment 

Zingen Psalm 72 vers 1 en 6 

Zegen 

Uitleidend orgelspel 

 

 


