Het Woord van God

Het Woord van God brengt goede
vruchten voort,

in ieder mens die luistert naar uw woord;
rijpt in het hart, draagt honderdvoudig
vrucht:

het keert niet onvervuld terug.

Beproef mijn hart dat voor u openligt;
niets is verborgen voor uw aangezicht.
Dat elke stem die U nog tegenstreeft,
moet zwijgen als U tot mij spreekt.

De stem van liefde die in stilte spreekt;
een woord van wijsheid dat mij richting
geeft.

De Geest die troost en mij in waarheid

leidt;

diep in mijn hart uw woorden schrijft.

O levend brood dat al mijn honger stilt,
waar ik naar hunker, wat ik proeven wil.
Dit hemels brood, het mens geworden
Woord,

is Christus die ik toebehoor.

Wil je het werk van de Jacobikerk steunen?

Geef dan op rekening NL29 RABO 0130697818 t.n.v. Wijkgemeente Jacobikerk.
Giften aan de diaconie kun je doen op NL83 RABO 0175467099
t.n.v. Diaconie PGU o.v.v. ‘gift diaconie Jacobikerk’.

www:jacobikerk.nl W f @jacobikerk
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ZONDAG 17 NOVEMBER 2024

10.00 | ds. A.J. Zoutendijk, organist: Gerrit Christiaan de Gier
17.00 | ds. Ronelle Sonnenberg, organist: Berry van Berkum

e Welkom in de Jacobikerk, in het bijzonder als je te gast bent.

e Roept de kerkdienst vragen op of wil je je hart luchten? Na de dienst is er in het
Zuiderkoor (rechts voorin de kerk) ruimte voor gesprek of gebed.

e Ben je nieuw hier? Het welkomteam beantwoordt graag al je vragen en heeft ook
de wekelijkse nieuwsbrief voor je klaarliggen. Voor een abonnement op de digitale
nieuwsbrief kijk je op www.jacobikerk.nl/nieuwsbrief.

e Kom je hier vaker? Overweeg eens om lid te worden, Kijk op
www. jacobikerk.nl/nieuw

e Eris vandaag kindernevendienst.

e We nodigen je uit om koffie te blijven drinken na de dienst.

e  Goede dienst gewenst!

Onze predikanten W. J. de Hek | 06-41554296 | wdehek@jacobikerk.nl
W. P. Vermeulen | 06-11204797 | wpvermeulen@jacobikerk.nl
Diaconale hulpvragen  Roberto Postma | 06-83644421 | diaconie@jacobikerk.nl




ORDE VAN DIENST 10:00

Inleidend orgelspel
Welkom en mededelingen

Gelegenheid voor persoonlijk stil gebed

Votum en groet
Zingen Psalm 95 vers 1,2
Gods gebod

Zingen Vader, vol van vrees en schaamte

(Opwekking 350)

Vader, vol van vrees en schaamte,
buigen wij voor U.

Heel uw werk door ons vertreden,
klaagt ons, mensheid aan bij U.

Heer ontferm U over ons,
die schuldig voor U staan.
U bent onze God en Redder,
neem ons in uw liefde aan.

Vader, in dit uur der waarheid,
keren w'ons tot U.

O, vergeef ons, Heer herstel ons,
maak ons hart en leven nieuw.

Vul ons met uw heil'ge Geest,
geef vuur en kracht steeds weer.
leder zal uw macht aanschouwen,
dat wij uw naam verhogen Heer.
dat wij uw naam verhogen Heer.

Moment met de kinderen
Lied van de maand

Hoger dan de blauwe luchten,
en de sterretjes van goud.
Woont de Vader in de hemel,
Die van al Zijn kind'ren houdt.

Ook voor zieke kind'ren zorgt Hij,
kent hun tranen en hun pijn.

Ja, voor grote en voor kleine,

wil de Heer' een Helper zijn.

De collecten worden toegelicht door de diaken van dienst. Bijdragen
kan via de QR-code, de Jacobi-app, het collecteblok bij de uitgang of
door een bedrag over te maken naar de rekening van de wijkdiaconie:
NL83 RABO 0175 4670 99 ten name van Diaconie PGU, onder

Daarom vragen wij eerbiedig,
vouwen wij de handjes saam'.
Heer' die altijd naar ons luistert,
neem ook ons gebedje aan.

Gebed bij de opening van het Woord
Schriftlezing Hebreeén 3:7-14 en 4:1B,2 en
11-16

Zingen Psalm 95 vers 3,4,5

Uitleg en verkondiging

Hebreeén 4:12,13,16

[12]Want levend en krachtig is het woord van
God, en scherper dan een tweesnijdend
zwaard: het dringt diep door tot waar ziel en
geest, been en merg elkaar raken, en het is in
staat de opvattingen en gedachten van het hart
te ontleden. [13]Niets van wat geschapen is
blijft voor hem verborgen, alles is onverhuld
en volkomen zichtbaar voor de ogen van hem
aan wie wij rekenschap moeten afleggen.
[16]Laten we dus zonder schroom naderen tot
de troon van de Genadige, waar we telkens als
we hulp nodig hebben barmhartigheid en
genade vinden.

Muzikaal moment

Zingen Het Woord van God (Sela, z.0.2)
Geloofsbelijdenis (staande)

Zingen Gezang 408 vers 1,6

Dankgebed en voorbede, stil gebed, Onze
Vader

Diaconaal moment

Zingen Psalm 32 vers 3, 4

Zegen

vermelding van “Collecten Jacobikerk 17 november 2024”.

ORDE VAN DIENST 17:00

Inleidend orgelspel

Welkom en mededelingen

Gelegenheid voor persoonlijk stil gebed
Votum en groet

Zingen Psalm 106: 1, 9, 10

Gebed van verootmoediging

Zingen Gezang 75: 7, 8,9
Gebed bij de opening van het Woord

Schriftlezing Exodus 33: 1-17
Zingen Psalm 99: 5, 6, 7, 8
Schriftlezing Johannes 1: 14-18

Verkondiging
Muzikaal moment

Zingen Psalm 24: 2, 3, 5

Geloofsbelijdenis n.a.v. zondag 5 (HC).
Voorganger vraag 18: wie is dan de Middelaar,
die tegelijk waarachtig God en een waarachtig,
rechtvaardig mens is?

Gem antw: Onze Here Jezus Christus, die ons
door God tot wijsheid, gerechtigheid, heiliging
en tot volkomen verlossing geschonken is.

Voorganger vraag 19: waaruit weet u dat?

Gem antw: Uit het heilig evangelie, dat God zelf

eerst in het paradijs geopenbaard heeft, daarna
door de heilige aartsvaders en profeten heeft
doen verkondigen en door de offeranden en
andere ceremonién der wet heeft uitgebeeld en
dat Hij tenslotte door zijn eniggeboren Zoon
heeft vervuld

Dankgebed en voorbede, stil gebed, Onze Vader

Zingen Gezang 44: 3

Dankgebed en voorbede, stil gebed,
Onze Vader

Diaconaal moment

Zingen Gezang 393

Zegen

Ik geloof in God de Vader,

de Almachtige,

Schepper van de hemel en de aarde.

En in Jezus Christus,

zijn eniggeboren Zoon, onze Heer;

die ontvangen is van de Heilige Geest,
geboren uit de maagd Maria;

die geleden heeft onder Pontius Pilatus,
is gekruisigd, gestorven en begraven,
neergedaald in de hel,

op de derde dag opgestaan uit de doden;
opgevaren naar de hemel,

waar Hij zit aan de rechterhand van God,
de almachtige Vader;

vanwaar Hij komen zal om te oordelen
de levenden en de doden.

Ik geloof in de Heilige Geest.

Ik geloof een heilige, algemene,
christelijke kerk,

de gemeenschap der heiligen;
vergeving van de zonden;

opstanding van het lichaam;

en een eeuwig leven.

Amen



