
 

 

Wil je het werk van de Jacobikerk steunen?

Geef dan op rekening NL29 RABO 0130697818 t.n.v. Wijkgemeente Jacobikerk. 
Giften aan de diaconie kun je doen op NL83 RABO 0175467099  
t.n.v. Diaconie PGU o.v.v. ‘gift diaconie Jacobikerk’.

www.jacobikerk.nl     @jacobikerk

Contact

 

     

Onze predikanten  W. J. de Hek | 06-41554296 | wdehek@jacobikerk.nl 
 W. P. Vermeulen | 06-11204797 | wpvermeulen@jacobikerk.nl  
Diaconale hulpvragen     Roberto Postma | 06-83644421 | diaconie@jacobikerk.nl 

      
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ZONDAG 10 NOVEMBER 2024  
 
10.00 |  ds. Wim Vermeulen, organist: Gerrit Christiaan de Gier, m.m.v. Cantiago 
17.00 | prof. dr. F.G. Immink (Woudenberg), organist: Gerrit Christiaan de Gier 

• Welkom in de Jacobikerk, in het bijzonder als je te gast bent.  
• Roept de kerkdienst vragen op of wil je je hart luchten? Na de dienst is er in het 

Zuiderkoor (rechts voorin de kerk) ruimte voor gesprek of gebed.  
• Ben je nieuw hier? Het welkomteam beantwoordt graag al je vragen en heeft  

ook de wekelijkse nieuwsbrief voor je klaarliggen. Voor een abonnement op de 
digitale nieuwsbrief kijk je op www.jacobikerk.nl/nieuwsbrief.  

• Kom je hier vaker? Overweeg eens om lid te worden,  
kijk op jacobikerk.nl/nieuw. 

• Er is vandaag kindernevendienst voor alle groepen. 
• We nodigen je uit om koffie te blijven drinken na de dienst.  
• Goede dienst gewenst! 

 
 

ORDE VAN DIENST 17:00 
 Inleidend orgelspel 
Welkom en mededelingen 
 
Gelegenheid voor persoonlijk stil gebed 
Votum en groet 
Want drie zijn er die getuigen in de hemel: de 
Vader, het Woord en de Heilige Geest; en deze drie 
zijn één.  (1 Johannes 5 vers 7) 
 
Zingen Gezang 257 
 
Geloofsbelijdenis (zie binnenzijde) 
 
Zingen Gezang 255 vers 1, 2 en 4 
 
Gebed  
 
Schriftlezingen  
• Genesis 1 vers 26 en 27 
• Mattheüs 3 vers 13 t/m 17 en  

28 vers 16 t/m 20 
• Johannes 14 vers 15 t/m 17 
 
Heidelbergse Catechismus zondag 8  
 
 
 
 
 
 
 
 

Zingen Gezang 239 vers 1, 2, 6 en 7  
 
Verkondiging over God de Vader, 
God de Zoon en God de Heilige Geest 
 
Zingen Psalm 145 vers 1, 2 en 3 
 
Gebed Gezamenlijk Onze Vader 
 
Diaconaal moment 
 
Zingen Psalm 33 vers 8 

Vraag & antwoord 24 Hoe worden deze Artikelen gedeeld?  
In drie delen. Het eerste, is van God den Vader en onze schepping. Het andere, van God 
den Zoon en onze verlossing. Het derde, van God den Heiligen Geest en onze 
heiligmaking.  
 
Vraag & antwoord 25 Aangezien er maar één enig Goddelijk Wezen is, waarom noemt gij den 
Vader, den Zoon en den Heiligen Geest?  
Omdat God Zich alzo in Zijn Woord geopenbaard heeft, dat deze drie onderscheidene 
Personen de enige, waarachtige en eeuwige God zijn. 
 

http://jacobikerk.nl/nieuw
https://www.heidelbergse-catechismus.nl/verlossing/zondag-8/vraag-25


 

  

Inleidend orgelspel  
Welkom en mededelingen 
Gelegenheid voor persoonlijk stil gebed 
Votum en groet 
 
Zingen Psalm 111 vers 1 en 2 (allen), 3 
(koor) en 4 (allen) 
 
Gebed van verootmoediging 
 
Koor Teach me O Lord, the way  
Thomas Attwood (1765-1838) 
Tekst: ‘Wijs mij Heer, de weg van uw wetten,  
dan volg ik die tot het einde toe. 
Geef mij inzicht, en ik zal uw wet volgen,  
hem onderhouden met heel mijn hart’ 
(Psalm 119:33-34) 
 
Gods gebod  
Deuteronomium 18 vers 9 t/m 15 
 
Zingen Psalm 111 vers 5 (koor) en 6 (allen) 
 
Gebed bij de opening van het Woord 
 
Moment met de kinderen 
Zingen Kinderlied Hemelhoog 422 
Hoger dan de blauwe luchten 
en de sterretjes van goud, 
woont de Vader in de Hemel 
die van alle kinderen houdt.  
 
Ook voor zieke kinderen zorgt Hij 
kent hun tranen en hun pijn. 
Ja, voor groten en voor kleinen  
wil de Heer een helper zijn. 

 

De collecten worden toegelicht door de diaken van dienst.  
Bijdragen kan via de Jacobi app, de QR-code, het collecteblok bij de 
uitgang of door een bedrag over te maken naar de rekening van de 
wijkdiaconie: NL83 RABO 0175 4670 99 ten name van Diaconie PGU, 
onder vermelding van “Collecten Jacobikerk 10 november 2024”.  

 

Daarom vragen wij eerbiedig, 
vouwen wij de handjes saam. 
Heer die altijd naar ons luistert 
neem dan nu ons danklied aan.  
 
Schriftlezingen  
• 1 Samuël 28 vers 3 t/m 25 
• 1 Tessalonicenzen 5 vers 20 t/m 24 
 
Koor  
Lord, make me an instrument of thy peace 
Alan Viner (*1951) 
Tekst:  
‘Heer, maak mij een instrument van Uw vrede 
Laat me liefde zaaien waar haat heerst, 
Laat me heelheid brengen waar verwonding is, 
Laat me geloof brengen waar twijfel is, 
Laat me hoop brengen waar wanhoop heerst, 
Laat me licht brengen waar duisternis is, 
Laat me vreugde brengen waar droefheid is. 
Door Jezus Christus, onze Heer.’  
(Franciscus van Assisi) 
 
Verkondiging ‘Sprong in het duister’  

 
Rembrandt  
Saul met zijn dienaren bij de waarzegster van Endor 

Muzikaal moment  
 
Zingen Gezang 250 vers 1, 2, 4, 5, 6, 10 en 11  
(LB 2013)  

 
 
2 Gij, enige, die waakt en wacht  
en steeds mijn hulp wilt wezen 
als mij de schaduw van de nacht  
vervult met duizend vrezen. 
 
4 De avond valt, de nacht is daar.  
Ik wil niet langer zwichten 
voor al het leed, dat zorgen baart, op U alleen mij richten.  
 
5 Want Gij stond naast mij al die tijd,  
al leek de hoop vervlogen.   
Ik weet, mijn leven wordt geleid, 
uw doel staat mij voor ogen.  
 
6 Omdat ik U als helper ken  
zult Gij mijn toekomst wezen, 
Ik hoef niet, wat verborgen is, nu al te kunnen lezen.  
 
10 Is dit het uur van duisternis, uw licht is mij genade. 
Lamp voor mijn voet, ga mij dan voor 
op onvoorziene paden.  
 
11 Gij hebt mijn ogen toegedekt, nu slaap ik zonder zorgen.  
Gij bracht mij tot in deze nacht,  
Gij voert mij naar de morgen.  
 

ORDE VAN DIENST 10:00 
 

Dankgebed en voorbeden 
Diaconaal moment  
 
Zingen Psalm 130 vers 3 en 4 
 
Zegen 
Uitleidend orgelspel 

 
 

Ik geloof in God de Vader,  
de Almachtige,  

Schepper van de hemel en de aarde. 
 

En in Jezus Christus,  
zijn eniggeboren Zoon, onze Heer;  

die ontvangen is van de Heilige Geest,  
geboren uit de maagd Maria;  

die geleden heeft onder Pontius Pilatus,  
is gekruisigd, gestorven en begraven,  

neergedaald in de hel;  
op de derde dag  

opgestaan uit de doden; 
opgevaren naar de hemel,  

waar Hij zit aan de rechterhand van God,  
de almachtige Vader;  

vanwaar Hij komen zal om te oordelen  
de levenden en de doden. 

 
Ik geloof in de Heilige Geest.  

Ik geloof een heilige, algemene, 
 christelijke kerk,  

de gemeenschap der heiligen; 
 vergeving van de zonden;  

opstanding van het lichaam  
en een eeuwig leven. 

 
Amen 

Om verder over door te denken/praten… 
• Probeer je wat in te leven in Saul. Wat zou je zelf gedaan hebben in een vergelijkbare situatie? 
• Wat vind je van de manier waarop onze cultuur met de ‘onzichtbare wereld’ omgaat en hoe ga 

je daar zelf mee om? Als je (klein)kinderen hebt: hoe leer je hen daarmee omgaan? 
• Is er nog licht/genade/hoop te vinden in dit gebeuren? Waarop zou je het antwoord op deze 

vraag willen baseren? 


