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ZONDAG 1 SEPTEMBER 2024 
 

10.00 |  ds. W.J. de Hek, organist: Gerrit Christiaan de Gier 
17.00 |  ds. W.P. Vermeulen, organist: Gerrit Christiaan de Gier  
 

 

• Welkom in de Jacobikerk, in het bijzonder als je te gast bent.  

• Roept de kerkdienst vragen op of wil je je hart luchten? Na de dienst is er in het 
Zuiderkoor (rechts voorin de kerk) ruimte voor gesprek of gebed.  

• Ben je nieuw hier? Het welkomteam beantwoordt graag al je vragen en heeft ook 
de wekelijkse nieuwsbrief voor je klaarliggen. Voor een abonnement op de 
digitale nieuwsbrief kijk je op www.jacobikerk.nl/nieuwsbrief.  

• Kom je hier vaker? Overweeg eens om lid te worden, kijk op 
www.jacobikerk.nl/nieuw 

• Er is vandaag kindernevendienst.  

• We nodigen je uit om koffie te blijven drinken na de dienst.  

• Goede dienst gewenst! 
 

Ik geloof in God de Vader,  
de Almachtige,  

Schepper van de hemel en de aarde. 
 

En in Jezus Christus,  
zijn eniggeboren Zoon, onze Heer;  

die ontvangen is van de Heilige Geest,  
geboren uit de maagd Maria;  

die geleden heeft onder Pontius Pilatus,  
is gekruisigd, gestorven en begraven,  

neergedaald in de hel;  
op de derde dag opgestaan uit de doden; 

opgevaren naar de hemel,  
waar Hij zit aan de rechterhand van God, 

de almachtige Vader;  
vanwaar Hij komen zal om te oordelen  

de levenden en de doden. 
 

Ik geloof in de Heilige Geest.  
Ik geloof een heilige, algemene, christelijke kerk,  

de gemeenschap der heiligen;  
vergeving van de zonden;  

opstanding van het lichaam;  
en een eeuwig leven. 

Amen 

 
 



 
  

Inleidend orgelspel 

Welkom en mededelingen 

Gelegenheid voor persoonlijk stil gebed  

Votum en groet 

Zingen Psalm 33 vers 1 en 2 

Gods gebod 

Zingen Psalm 33 vers 7 en 8 

Gebed bij de opening van het Woord 

Moment met de kinderen 

Kinderlied Op Toonhoogte 146a 

Dank U voor deze nieuwe morgen 
Dank U voor elke nieuwe dag. 
Dank U dat ik met al mijn zorgen, 
Bij U komen mag. 
 

Dank U voor alle goede vrienden, 
Dank U, o God voor al wat leeft. 
Dank U voor wat ik niet verdiende, 
Dat U mij vergeeft. 
 

Schriftlezing 1 Samuel 16:14-23; 18:6-16 
en 19:8-10 

Zingen Gezang 484 vers 1, 2, 3 en 4 

Uitleg en verkondiging  
“Dan draagt mij Uw muziek” 

Muzikaal moment  

 

 

De collecten worden toegelicht door de diaken van dienst. Bijdragen 

kan via de QR-code, de Jacobi-app, het collecteblok bij de uitgang of 

door een bedrag over te maken naar de rekening van de wijkdiaconie: 

NL83 RABO 0175 4670 99 ten name van Diaconie PGU, onder 

vermelding van “Collecten Jacobikerk 1 september 2024”.  

Zingen Gezang 446 vers 1, 2, 6 en 7 

Geloofsbelijdenis (zie achterzijde) 

Zingen Psalm 150 vers 1 en 2 

Dankgebed en voorbeden, stil gebed en  
Onze Vader  

Diaconaal moment 

Zingen Gezang 20 vers 1, 5 en 7 

Zegen 

Uitleidend orgelspel 

ORDE VAN DIENST 10:00 
 

ORDE VAN DIENST 17:00 
 
Inleidend orgelspel 

Welkom en mededelingen 

Gelegenheid voor persoonlijk stil gebed  

Votum en groet 

Zingen Gezang 442 

Gebed bij de opening van het Woord 

1e Schriftlezing Lukas 17 vers 5 t/m 10 

Zingen Psalm 119 vers 22 

2e Schriftlezing Filippenzen 2 vers 1 t/m 11 

Zingen Psalm 119 vers 29 

Heidelbergse Catechismus Zondag 1 

Wat is uw enige troost, beide in het leven en 
sterven? 
Antwoord: Dat ik met lichaam en ziel, beide in het 
leven en sterven, niet mijn, maar mijns getrouwen 
Zaligmakers Jezus Christus eigen ben, die met Zijn 
dierbaar bloed voor al mijn zonden volkomen 
betaald  en mij uit alle heerschappij van de duivel 
verlost heeft. En zo bewaart, dat zonder den wil 
van mijn hemelse Vader geen haar van mijn hoofd 
vallen kan; ja ook, dat mij alle ding tot mijn 
zaligheid dienen moet, waarom Hij mij ook door 
Zijn Heilige Geest van het eeuwige leven verzekert, 
en mij Hem voortaan te leven van harte willig en 
bereid maakt.  

Wat is jouw enige houvast, voor altijd? 
Antwoord: Dat ik voor altijd en helemaal met 
lichaam en ziel het eigendom van de Heere Jezus 
ben en niet meer voor mijzelf leef. Mijn trouwe 
Zaligmaker heeft met Zijn kostbaar bloed voor al 
mijn zonden volledig betaald. En Hij heeft mij uit 
de macht van de duivel verlost. Mijn hemelse 
Vader zorgt elke dag zo goed voor mij, dat geen 
haar van mijn hoofd zal vallen als Hij dat niet wil. 
Zelfs alles wat ik meemaak, moet meewerken aan 
mijn zaligheid. Door de Heilige Geest verzekert Hij 
aan mij dat ik eeuwig bij Hem mag leven en Hij 
zorgt ervoor dat ik nu graag voor Hem wil leven. 

 

Zingen Psalm 119 vers 47 

Uitleg en verkondiging  

Muzikaal moment 

Zingen Psalm 40 vers 3 en 4 

Geloofsbelijdenis (zie achterzijde) 

Zingen Gezang 78 

Dankgebed en voorbede – stil gebed – 
Onze Vader 

Diaconaal moment 

Zingen Weerklank 422 vers 1 en 3 

 

Knecht, gehoorzaam tot het einde, 
als een lam geslacht, 
die door Uw geduldig lijden 
ons tot leven bracht: 
God heeft U een Naam gegeven 
boven alle Namen uit! 
 

Zegen 

Uitleidend orgelspel 

 


