ORDE VAN DIENST 17:00

Inleidend orgelspel
Welkom en mededelingen

Gelegenheid voor persoonlijk stil gebed
Votum en groet

Zingen Psalm 143 verslen 9

Viering van het Heilig Avondmaal
e Inleidende woorden
e Geloofsbelijdenis
(gezamenlijk gesproken)
e Zingen Gezang 657 vers 1 en 4 (LB 2013)
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4. Ons lied wordt steeds gedragen
door vleugels van de hoop.

Het stijgt de angst te boven

om leven dat verloopt.

Het zingt van vergezichten,
het ademt van uw Geest.

In ons gezang mag lichten
het komend bruiloftsfeest.

¢ Nodiging en tafelviering
Zingen Psalm 116 vers 3 en 8

Dankgebed voor de viering en

gebed om Gods Geest bij de opening

van het Woord

Schriftlezing Psalm 45

Zingen Psalm 45vers1,4en 6
Verkondiging

Muzikaal moment

Zingen Gezang 428 vers1en 3
Dankgebed en voorbede
Diaconaal moment

Zingen Gezang 114

Zending en zegen

Uitleidend orgelspel

Wil je het werk van de Jacobikerk steunen?

Geef dan op rekening NL29 RABO 0130697818 t.n.v. Wijkgemeente Jacobikerk.
Giften aan de diaconie kun je doen op NL83 RABO 0175467099
t.n.v. Diaconie PGU o.v.v. ‘gift diaconie Jacobikerk'.

www:jacobikerk.nl

v f @jacobikerk

Onze predikanten

Diaconale hulpvragen Roberto Postma | 06-83644421 | diaconie@jacobikerk.nl

i

ZONDAG 25 AUGUSTUS 2024

10.00 | ds. Wim Vermeulen (Utrecht), organist: Gerrit Christiaan de Gier
17.00 | ds. Ad. Zoutendijk (Utrecht), organist: Gerrit Christiaan de Gier

Welkom in de Jacobikerk, in het bijzonder als je te gast bent.

Vandaag vieren we het Heilig Avondmaal, zie ook de binnenzijde voor meer
informatie.

Roept de kerkdienst vragen op of wil je je hart luchten? Na de dienst is er in het
Zuiderkoor (rechts voorin de kerk) ruimte voor gesprek of gebed.

Ben je nieuw hier? Het welkomteam beantwoordt graag al je vragen en heeft
ook de wekelijkse nieuwsbrief voor je klaarliggen. Voor een abonnement op de
digitale nieuwsbrief kijk je op www.jacobikerk.nl/nieuwsbrief.

Kom je hier vaker? Overweeg eens om lid te worden,

kijk op jacobikerk.nl/nieuw.

Er is vandaag kindernevendienst voor alle groepen.

We nodigen je uit om koffie te blijven drinken na de dienst.

Goede dienst gewenst!

W. J. de Hek | 06-41554296 | wdehek@jacobikerk.nl
W. P. Vermeulen | 06-11204797 | wpvermeulen@jacobikerk.nl



http://jacobikerk.nl/nieuw

ORDE VAN DIENST 10:00

Enkele aanwijzingen voor het avondmaal: In de Jacobikerk wisselen we
tafelvieringen en lopende vieringen af. We vieren het Heilig Avondmaal vandaag aan
de tafel. Welkom ben je — ook als je je te gast voelt — wanneer je Jezus Christus erkent
als je HEER en Verlosser. De wijn die wordt geschonken is alcoholvrij. Wil je glutenvrij
brood ontvangen? Geef dat even aan bij de diaken, het is beschikbaar

Inleidend orgelspel
Welkom en mededelingen

Gebed bij de opening van het Woord

Moment met de kinderen
Gelegenheid voor persoonlijk stil gebed Zingen Kinderlied Psalm 150 vers 1
Votum en groet
1. Looft God, looft Hem overal.
Looft de Koning van 't heelal,
om Zijn wonderbare macht,
om Zijn heerlijkheid en kracht,
van Zijn naam en eeuwig wezen.

. Looft de daden, groot en goed,
Zingen Gezang 377 vers 1, 2en 5 (LB 2013) e ij triomferend doet.
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Zingen Psalm 89 vers 1 en 2

Gods gebod

Hem zij eer, Hij zij geprezen.
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1 Zo-als ik ben, kom ik na - bij,

Schriftlezing 1 Samuél 16 vers 1 t/m 13
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Zingen Psalm 139 vers 1 en 14
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Verkondiging ‘Kijken met het hart’
T 1 (nav.1Samuél 16 vers?7)
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o Lam van God, ik kom.
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Muzikaal moment
2. Zoals ik ben, met al mijn strijd,

mijn angsten en onzekerheid,
mijn maskers en mijn ijdelheid —
o Lam van God, ik kom.

Zingen Gezang 151

Viering Heilig Avondmaal

5. Zoals ik ben, in U te zijn ¢ Inleidende woorden
en Gij in mij, in brood en wijn: e Geloofsbelijdenis
uw ziel, uw levenskracht wordt mijn — (gezamenlijk gesproken)

o Lam van God, ik kom. e Zingen Gezang 157 vers 1 en 2

De collecten worden toegelicht door de diaken van dienst.

Bijdragen kan via de Jacobi app, de QR-code, het collecteblok bij de
uitgang of door een bedrag over te maken naar de rekening van de
wijkdiaconie: NL83 RABO 0175 4670 99 ten name van Diaconie PGU,
onder vermelding van “Collecten Jacobikerk 25 augustus 2024

e Nodiging
e Tafellied Gezang 389 (LB 2013)
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2. De beker die de ronde doet,
het is de omloop van uw bloed,
het spreekt van een geheimenis,
uw hartslag die ons leven is.

3. Uw bloed, het raakt de lippen aan,
de deurposten van ons bestaan,

de dood gaat aan ons hart voorbij,

o Lam van God, U loven wij.

4. Gij die een broodhuis voor ons zijt,
een wijngaard die het hart verblijdt,
Heer Jezus, die ons drenkt en voedt,
Gij zelf zijt onze overvloed.

Dankgebed en voorbeden, stil gebed en
Onze Vader

Diaconaal moment
Zingen Psalm 72 vers 7

Zegen
Uitleidend orgelspel

Ik geloof in God de Vader,
de Almachtige,
Schepper van de hemel en de aarde.

En inJezus Christus,

zijn eniggeboren Zoon, onze Heer;
die ontvangen is van de Heilige Geest,
geboren uit de maagd Maria;

die geleden heeft

onder Pontius Pilatus,

is gekruisigd, gestorven en begraven,
neergedaald in de hel,

op de derde dag

opgestaan uit de doden;

opgevaren naar de hemel,

waar Hij zit

aan de rechterhand van God,

de almachtige Vader;

vanwaar Hij komen zal

om te oordelen

de levenden en de doden.

Ik geloof in de Heilige Geest.

Ik geloof een heilige, algemene,
christelijke kerk,

de gemeenschap der heiligen;
vergeving van de zonden;
opstanding van het lichaam;
en een eeuwig leven.

Amen



