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ZONDAG 21 JULI 2024 
 

10.00 |  ds. W.J. de Hek, organist: Gerrit Christiaan de Gier, muziekgroep 
17.00 |  ds. P.L. de Jong (Rotterdam), organist: Gerrit Christiaan de Gier 
  

 

• Welkom in de Jacobikerk, in het bijzonder als je te gast bent.  

• Roept de kerkdienst vragen op of wil je je hart luchten? Na de dienst is er in het 
Zuiderkoor (rechts voorin de kerk) ruimte voor gesprek of gebed.  

• Ben je nieuw hier? Het welkomteam beantwoordt graag al je vragen en heeft ook 
de wekelijkse nieuwsbrief voor je klaarliggen. Voor een abonnement op de 
digitale nieuwsbrief kijk je op www.jacobikerk.nl/nieuwsbrief.  

• Kom je hier vaker? Overweeg eens om lid te worden, kijk op 
www.jacobikerk.nl/nieuw 

• Er is vandaag kindernevendienst.  

• We nodigen je uit om koffie te blijven drinken na de dienst.  

• Goede dienst gewenst! 
 

 

Inleidend orgelspel 

Welkom en mededelingen 

Gelegenheid voor persoonlijk stil gebed  

Votum en groet 

Zingen Psalm 146 vers 1, 3 en  4 

Gebed bij de opening van het Woord 

Schriftlezing  Mattëus 25: 31-46   

Zingen Psalm145 vers 5 

Uitleg en verkondiging  

 
 

 

Ik geloof in God de Vader,  
de Almachtige,  

Schepper van de hemel en de aarde. 

 

En in Jezus Christus,  
zijn eniggeboren Zoon, onze Heer;  

die ontvangen is van de Heilige Geest,  
geboren uit de maagd Maria;  

die geleden heeft onder Pontius Pilatus,  
is gekruisigd, gestorven en begraven,  

neergedaald in de hel;  
op de derde dag opgestaan uit de doden; 

opgevaren naar de hemel,  
waar Hij zit aan de rechterhand van God, 

de almachtige Vader;  
vanwaar Hij komen zal om te oordelen  

de levenden en de doden. 

 

Ik geloof in de Heilige Geest.  
Ik geloof een heilige, algemene, christelijke kerk,  

de gemeenschap der heiligen;  
vergeving van de zonden;  

opstanding van het lichaam;  
en een eeuwig leven. Amen 

 

ORDE VAN DIENST 17:00 
 

Muzikaal moment  

Zingen Gezang 481 vers 1 en 2 

Geloofsbelijdenis 

Zingen Gezang 481 vers 4 

Dankgebed en voorbeden 

Diaconaal moment  

Zingen Psalm 63 vers 3  

Zegen 

Uitleidend orgelspel 

 
 

 
Gezang 477  
1  Geest van hierboven, leer ons geloven, 
hopen, liefhebben door uw kracht! 
Hemelse Vrede, deel U nu mede 
aan een wereld die U verwacht! 
Wij mogen zingen - van grote dingen, 
als wij ontvangen - al ons verlangen, 
met Christus opgestaan. Halleluja! 
Eeuwigheidsleven - zal Hij ons geven, 
als wij herboren - Hem toebehoren, 
die ons is voorgegaan. Halleluja! 
 
2  Wat kan ons schaden, wat van U scheiden, 
Liefde die ons hebt liefgehad? 
Niets is ten kwade, wat wij ook lijden, 
Gij houdt ons bij de hand gevat. 
Gij hebt de zege - voor ons verkregen, 
Gij zult op aarde - de macht aanvaarden 
en onze koning zijn. Halleluja! 
Gij, onze Here, - doet triomferen 
die naar U heten - en in U weten, 
dat wij Gods zonen zijn. Halleluja! 

 



 

  

Inleidend orgelspel 

Welkom en mededelingen 

Gelegenheid voor persoonlijk stil gebed  

Votum en groet 

Zingen Psalm 146 vers 1 en 4 

1  Zing, mijn ziel, voor God uw Here, 
zing die u het leven geeft. 
Zing, mijn ziel, uw God ter ere, 
zing voor Hem zo lang gij leeft. 
Ziel, gij zijt geboren tot 
zingen voor den Heer uw God. 
 
4  Aan wie hongert geeft Hij spijze, 
aan verdrukten recht gericht. 
Wie geboeid zijn, Hij bevrijdt ze, 
blinden geeft Hij het gezicht. 
Hij geeft den gebukten moed 
en heeft lief wie zijn wil doet.  

Verootmoedigingsgebed 

Zingen Hemelhoog 436 

U bent mijn schuilplaats Heer, 

U vult ons hart steeds weer, 

met een verlossingslied. 

Telkens als ik angstig ben, 

steun ik op U. Ik vertrouw op U. 

Als ik zwak ben, ben ik sterk  

in de kracht van mijn Heer. 

Richting voor ons leven  
Markus 9:33-37 en 10:13-16 

Gebed bij de opening van het Woord 

Moment met de kinderen 

 

De collecten worden toegelicht door de diaken van dienst. Bijdragen 

kan via de QR-code, de Jacobi-app, het collecteblok bij de uitgang of 

door een bedrag over te maken naar de rekening van de wijkdiaconie: 

NL83 RABO 0175 4670 99 ten name van Diaconie PGU, onder 

vermelding van “Collecten Jacobikerk 21 juli 2024”.  

Kinderlied Op Toonhoogte 491 

1. Een rivier vol van vrede, 
een rivier vol van vrede, 
een rivier vol van vrede in mijn hart. (2x) 
 

2. Een fontein vol van blijdschap, 
een fontein vol van blijdschap, 
een fontein vol van blijdschap, in mijn hart. (2x) 
 

3. ‘k Heb de liefde van Jezus, 
‘k heb de liefde van Jezus, 
‘k heb de liefde van Jezus, in mijn hart. (2x) 
 

4. Een rivier vol van vrede, 
een fontein vol van blijdschap, 
‘k heb de liefde van Jezus, in mijn hart. (2x) 
 

1e Schriftlezing Handelingen 9:19-30 
 

Zingen Psalm 130 vers 1 
 

1  Uit diepten van ellende roep ik tot U, o Heer. 
Gij kunt verlossing zenden, ik werp voor U mij neer. 
O Laat uw oor zich neigen tot mij, tot mijn gebed. 
Laat mij gehoor verkrijgen, red mij, o Here, red! 
 

2e Schriftlezing 2 Korinthe 11:30-12:10 
 

3  Ik heb mijn hoop gevestigd op God de Heer die 
hoort. 
Mijn hart, hoezeer onrustig wacht zijn verlossend 
woord. 
Nog meer dan in de nachten wachters het 
morgenlicht, 
blijf ik, o Heer, verwachten uw lichtend aangezicht. 
 

Uitleg en verkondiging “Genade is genoeg” 

Muzikaal moment 
 

Zingen Gezang 454 vers 1 en 3 

1  Wat zou ik zonder U geweest zijn, 
hoe zou ik zonder U bestaan? 
Ik zou ten prooi aan angst en vrees zijn 
en eenzaam door de wereld gaan. 
Mijn liefde tastte in den blinde. 
Een afgrond lag in het verschiet. 
En waar zou ik een trooster vinden 
die werk'lijk wist van mijn verdriet? 

 

3  Maar Christus gaf mij taal en teken 
en ik ben zeker van zijn stem. 
De nacht is voor het licht geweken, 
het grond'loos lot krijgt zin door Hem. 
Nu word ik mens, herkrijg mijn vrijheid 
bij water, woord en brood en wijn, 
omdat ik weet van zijn nabijheid 
waar twee of drie vergaderd zijn. 

 

Viering Heilige Doop 

− Doopformulier en doopgebed 

− Geloofsbelijdenis (zie achterzijde) 

− Zingen – Hemelhoog 502 
 

1. In het water van de doop, 
zien wij hoe God zelf belooft, 
dat zijn Naam voorgoed aan ons verbonden is. 
Water dat getuigt en spreekt, 
van de hoop die in ons leeft, 
dat Gods liefde voor ons niet veranderd is. 

 

2. Eén met Christus in zijn dood, 
gaan wij onder in de doop, 
overtuigd dat er bij Hem vergeving is. 
Eén met Christus, ingelijfd, 
staan wij op van schuld bevrijd, 
in een leven dat voorgoed veranderd is. 
 

3. Met de Heer begraven en weer opgestaan, 
om voor Hem te leven, Jezus’ weg te gaan. 
Uit het water van de doop, 
putten wij geloof en hoop, 
dat Gods trouw en liefde blijvend is. 
Dat Gods trouw en liefde blijvend is. 
 

 

 

ORDE VAN DIENST 10:00 
 

4. In zijn lichaam ingelijfd: 
Christus’ kerk die wereldwijd, 
is geroepen om een beeld van Hem te zijn. 
Mensen overal vandaan, 
die de weg van Christus gaan, 
om vernieuwd voor Hem te leven, vrij te zijn. 

  

Reinig ons, vernieuw ons leven Heer. 
Heilig ons, en vernieuw ons leven Heer. 
 

5. Prijs de Vader, prijs de Zoon en heil’ge Geest! 
Prijs de Heer met al wat leeft en adem heeft! 
Wat een liefde, wat een hoop! 
U verzegelt door de doop 
dat ons leven bij U veilig is. 
Dat ons leven bij U veilig is. 

− De heilige doop wordt bediend aan: 

▪ Benthe Johanna Blitterswijk 
▪ Loes Maria van den Noort 

 

− Kinderlied – Hemelhoog 61 

De Here zegent jou 
en Hij beschermt jou 
Hij schijnt Zijn licht over jouw leven 
Hij zal genadig zijn 
en heel dicht bij je zijn 
Hij zal Zijn vrede aan je geven 

− Vraag voor de gemeente (staande) 

− Zingen Psalm 134 vers 3 (staande) 

Dat ‘s HEREN zegen op u daal’  
Zijn gunst uit Sion u bestraal’, 
Hij schiep ‘t heelal, Zijn naam ter eer: l 
ooft, looft dan aller heren HEER! 

  

Dankgebed en voorbeden, stil gebed en 
Onze Vader  

Diaconaal moment 

Zingen Gezang 477 vers 1 en 2  
(zie achterzijde) 

Zegen 

Uitleidend orgelspel 

 

 


