
 

 

Wil je het werk van de Jacobikerk steunen?

Geef dan op rekening NL29 RABO 0130697818 t.n.v. Wijkgemeente Jacobikerk. 
Giften aan de diaconie kun je doen op NL83 RABO 0175467099  
t.n.v. Diaconie PGU o.v.v. ‘gift diaconie Jacobikerk’.

www.jacobikerk.nl     @jacobikerk

Contact

	

     

Onze predikanten  W. J. de Hek | 06-41554296 | wdehek@jacobikerk.nl 
 W. P. Vermeulen | 06-11204797 | wpvermeulen@jacobikerk.nl  
Diaconale hulpvragen     Roberto Postma | 06-83644421 | diaconie@jacobikerk.nl 

      
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ZONDAG 14 JULI 2024  
 
10.00 |  ds. H. de Leede (Amersfoort), organist: Gerrit Christiaan de Gier 
17.00 | ds. L. Kansen (Amersfoort), organist: Jan Pieter Karman 
 

• Welkom in de Jacobikerk, in het bijzonder als je te gast bent.  
• Roept de kerkdienst vragen op of wil je je hart luchten? Na de dienst is er in het 

Zuiderkoor (rechts voorin de kerk) ruimte voor gesprek of gebed.  
• Ben je nieuw hier? Het welkomteam beantwoordt graag al je vragen en heeft  

ook de wekelijkse nieuwsbrief voor je klaarliggen. Voor een abonnement op de 
digitale nieuwsbrief kijk je op www.jacobikerk.nl/nieuwsbrief.  

• Kom je hier vaker? Overweeg eens om lid te worden,  
kijk op jacobikerk.nl/nieuw. 

• Er is vandaag kindernevendienst voor alle groepen. 
• We nodigen je uit om koffie te blijven drinken na de dienst.  
• Goede dienst gewenst! 

 
 

ORDE VAN DIENST 17:00 
 Inleidend orgelspel 
 
Welkom en mededelingen 
Gelegenheid voor persoonlijk stil gebed 
 
Votum en groet 
Zingen Psalm 42 vers 1 en 3  
 
Gebed bij de opening van het Woord 
 
Schriftlezingen Prediker 4 vers 4 t/m 6 en Lucas 12 vers 16 t/m 21 
 
Zingen Gezang 250 vers 1, 2, 3 en 4 
 
Uitleg en verkondiging  
 
Muzikaal moment 
Zingen Gezang 429 
 
Geloofsbelijdenis (Nicea-Constantinopel) 
 
Zingen Psalm 145 vers 1 en 6 
 
Dankgebed en voorbeden 
 
Diaconaal moment 
Zingen Gezang 350 
 
Zegen 
Uitleidend orgelspel 

http://jacobikerk.nl/nieuw


	

  

Inleidend orgelspel  
Welkom en mededelingen 
  
Gelegenheid voor persoonlijk stil gebed 
Votum en groet 
 
Zingen Psalm 107 vers 1 en 2 
Lezen Psalm 107 vers 23 t/m 30 
Zingen Psalm 107 vers 19 en 20 
 
Gods gebod  
uit Deuteronomium 5 vers 6 t/m 21 
 
Gebed bij de opening van het Woord 
 
Moment met de kinderen 
 
Zingen Gezang 477 
Geest van hierboven, leer ons geloven, 
Hopen, liefhebben door uw kracht!  
Hemelse Vrede, deel U nu mede,  
aan een wereld die U verwacht! 
Wij mogen zingen, van grote dingen, 
als wij ontvangen, al ons verlangen, 
met Christus opgestaan, Halleluja!  
Eeuwigheidsleven, zal Hij ons geven,  
als wij herboren, Hem toebehoren,  
die ons is voorgegaan. Halleluja! 
 
Wat kan ons schaden, wat van U scheiden, 
Liefde die ons hebt liefgehad? 
Niets is ten kwade, wat wij ook lijden, 
Gij houdt ons bij de hand gevat.  
Gij hebt de zege, voor ons verkregen, 
Gij zult op aarde de macht aanvaarden 

 

De collecten worden toegelicht door de diaken van dienst.  
Bijdragen kan via de Jacobi app, de QR-code, het collecteblok bij de 
uitgang of door een bedrag over te maken naar de rekening van de 
wijkdiaconie: NL83 RABO 0175 4670 99 ten name van Diaconie PGU, 
onder vermelding van “Collecten Jacobikerk 14 juli 2024”.  

 

en onze Koning zijn. Halleluja! 
Gij, onze Here, doet triomferen 
die naar U heten en in U weten, 
dat wij Gods zonen zijn. Halleluja! 
 
1e Schriftlezing  
Job 30 vers 15 t/m 26 en 38 vers 1 
 
Zingen Gezang 352 vers 1, 2 en 3 (LB 2013) 

 
 
2. Gij weerstaat de boze machten, 
storm en ontij, donkere nachten 
en ’t gevaar dat wij niet achten: 
richt U op en strek uw hand! 
 
3. Mozes heeft behoud gevonden, 
Farao ging diep ten onder, 
Gij doet wonder boven wonder, 
draag ons naar de overkant. 
 
Schriftlezing Marcus 4 vers 35 t/m 41 
 
Zingen Gezang 352 vers 4, 5, 6 en 7  
(LB 2013)  
 
4. Als wij slapen, zult Gij waken; 
die als Jona in het water 

uit de diepte en verlaten 
riep en niets dan onheil vond. 
 
5. Gij hebt, uit de dood verrezen, 
’t boos getij terecht gewezen,  
en het water zal U vrezen, 
’t water brengt ons weer aan land. 
 
6. Hoe hebt Gij ons lot gedragen 
om het oude te begraven, 
Jezus, goede hoop en haven, 
uitzicht van het nieuwe land. 
 
7. Zend uw adem, wend de steven, 
dat uw schepelingen leven 
door uw goede Geest gedreven 
met het loflied in de mond!  
 
Verkondiging 
 
Muzikaal moment  
 
Zingen Gezang 306 
 
 

Geloofsbelijdenis (gezamenlijk gesproken) 
 
Zingen Gezang 75 vers 14 en 15 
 
Dankgebed en voorbeden, stil gebed en Onze 
Vader 
 
Diaconaal moment 
 
Zingen Psalm 93 
 
Zegen 
Uitleidend orgelspel 
 

ORDE VAN DIENST 10:00 
  

Ik geloof in God de Vader,  
de Almachtige,  

Schepper van de hemel en de aarde. 

En in Jezus Christus,  
zijn eniggeboren Zoon, onze Heer;  

die ontvangen is van de Heilige Geest,  
geboren uit de maagd Maria;  

die geleden heeft  
onder Pontius Pilatus,  

is gekruisigd, gestorven en begraven,  
neergedaald in de hel;  

op de derde dag  
opgestaan uit de doden; 

opgevaren naar de hemel,  
waar Hij zit  

aan de rechterhand van God,  
de almachtige Vader;  

vanwaar Hij komen zal  
om te oordelen  

de levenden en de doden. 

Ik geloof in de Heilige Geest.  
Ik geloof een heilige, algemene,  

christelijke kerk,  
de gemeenschap der heiligen;  

vergeving van de zonden;  
opstanding van het lichaam; 

 en een eeuwig leven. 
 

Amen 

 


