6. En dit zeg ik:

Wie karig zaait, zal ook karig oogsten;
en wie zegenrijk zaait, zal ook zegenrijk oogsten.
7. Laat ieder doen zoals hij in zijn hart voorgenomen heeft,
niet met tegenzin of uit dwang,
want God heeft een blijmoedige gever lief.
8. En God is bij machte elke vorm van genade overvioedig te maken in u,
zodat u, wanneer u in alles altijd al het nodige bezit,
overvioedig kunt zijn in elk goed werk.

9. Zoals geschreven staat:

Hij heeft uitgestrooid, hij heeft aan de armen gegeven,
zijn gerechtigheid blijfi tot in eeuwigheid.

10. Hij nu Die de zaaier zaad verschaft,

moge ook brood tot voedsel schenken
en uw zaaigoed doen toenemen
en de vruchten van uw gerechtigheid vermeerderen.

11. Zo zult u in alles rijk worden,

in staat tot alle vrijgevigheid,
die door middel van ons dankzegging aan God teweegbrengt.

Psalm 33

1. Zingt vrolijk, heft de stem naar boven,
Rechtvaardigen, verheft den HEER.
Het past oprechten, God te loven;
Zingt Zijnen groten naam ter eer.
Prijst Hem in uw psalmen,

Met de schoonste galmen;

Roept Zijn weldaan uit;

Laat de keel zich paren

Met den klank der snaren;

Looft Hem met de luit.

11. Laat ons alom Zijn lof ontvouwen:
In Hem verblijdt zich ons gemoed,
Omdat wij op Zijn naam vertrouwen,
Dien Naam, zo heilig, groot en goed.
Goedertieren Vader,

Milde zegenader,

Stel Uw vriend'lijk hart,

Op Wiens gunst wij hopen,

Eeuwig voor ons open;

Weer steeds alle smart.

Wil je het werk van de Jacobikerk steunen?

Geef dan op rekening NL29 RABO 0130697818 t.n.v. Wijkgemeente Jacobikerk.
Giften aan de diaconie kun je doen op NL83 RABO 0175467099
t.n.v. Diaconie PGU o.v.v. ‘gift diaconie Jacobikerk’.

www:jacobikerk.nl W f @jacobikerk
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ZONDAG 7 JULI 2024

10.00 | ds. Wim Vermeulen, organist: Gerrit Christiaan de Gier
17.00 | ds. Willem Jan de Hek, organist: Gerrit Christiaan de Gier

e Welkom in de Jacobikerk, in het bijzonder als je te gast bent.

e Roept de kerkdienst vragen op of wil je je hart luchten? Na de dienst is er in het
Zuiderkoor (rechts voorin de kerk) ruimte voor gesprek of gebed.

e Ben je nieuw hier? Het welkomteam beantwoordt graag al je vragen en heeft ook
de wekelijkse nieuwsbrief voor je klaarliggen. Voor een abonnement op de digitale
nieuwsbrief kijk je op www.jacobikerk.nl/nieuwsbrief.

e Kom je hier vaker? Overweeg eens om lid te worden, Kijk op
www. jacobikerk.nl/nieuw

e Eris vandaag kindernevendienst.

e We nodigen je uit om koffie te blijven drinken na de dienst.

e  Goede dienst gewenst!

W. J. de Hek | 06-41554296 | wdehek@jacobikerk.nl
W. P. Vermeulen | 06-11204797 | wpvermeulen@jacobikerk.nl
Diaconale hulpvragen  Roberto Postma | 06-83644421 | diaconie@jacobikerk.nl

Onze predikanten




ORDE VAN DIENST 10:00

Inleidend orgelspel

Welkom en mededelingen
Gelegenheid voor persoonlijk stil gebed
Votum en groet

Zingen Psalm 62 vers 1, 6 en 7

Gods gebod
Zingen Gezang 473 vers 1, 4 en 10

Gebed bij de opening van het Woord

Moment met de kinderen

Kinderlied

Wees stil voor het aangezicht van God,
want heilig is de Heer.

Aanbid Hem met eerbied en ontzag

en kniel nu voor Hem neer;

die zelf geen zonde kent

en ons genade schenkt.

Wees stil voor het aangezicht van God,
want heilig is de Heer.

Wees stil want de heerlijkheid van God
omgeeft ons in dit uur.

Schriftlezing

2 Korinthe 8 vers 1 t/m 15 en 9 vers 6 t/m 15

Zingen Psalm 112 vers 1 en 4

(2), geschreven niet met inkt, maar door de
Geest van de levende God (3), niet op stenen

Verkondiging ‘Geven uit gulle hand’ (n.a.v. 2
Korinthe 9 vers 6 t/m 11, tekst z.0.z.)

Muzikaal moment
Zingen Gezang 64 vers 1, 4,5¢en 6

Viering Heilig Avondmaal
e Inleidende woorden
e  Geloofsbelijdenis (gesproken)
e Zingen: Gezang 352 vers 1,2 en 5
e Nodiging

Dankgebed en voorbede, stil gebed, Onze
Vader

Diaconaal moment
Zingen Psalm 56 vers 4

Zegen

Enkele aanwijzingen voor het avondmaal: | In de Jacobikerk wisselen we tafelvieringen
en lopende vieringen af. We vieren het Heilig Avondmaal vandaag lopend. Welkom ben
je — ook als je je te gast voelt — wanneer je Jezus Christus erkent als je HEER en
Verlosser. Brood en wijn worden gedeeld in de Noordbeuk van de kerk. Er zijn twee
rijen, kiezen voor de kortste rij bevordert de doorstroom. Kinderen zijn welkom om een
zegen te ontvangen van de predikant, dat geldt ook voor wie om een andere reden geen
brood en wijn kan/wil ontvangen. Neem in dat geval je orde van dienst mee. De wijn die
wordt geschonken is alcoholvrij. Wil je glutenvrij brood ontvangen? Geef dat even ter

plaatse aan, het is beschikbaar.

De collecten worden toegelicht door de diaken van dienst. Bijdragen
kan via de QR-code, de Jacobi-app, het collecteblok bij de uitgang of
door een bedrag over te maken naar de rekening van de wijkdiaconie:
NL83 RABO 0175 4670 99 ten name van Diaconie PGU, onder
vermelding van “Collecten Jacobikerk 7 juli 2024”.

ORDE VAN DIENST 17:00

Inleidend orgelspel

Welkom en mededelingen

Gelegenheid voor persoonlijk stil gebed
Votum en groet

Zingen Psalm 103 vers 1 en 3

Avondmaalsformulier
Broeders en zusters, de apostel Paulus beschrijft

hoe onze Heer Jezus Christus het heilig
Avondmaal heeft ingesteld: ‘In de nacht waarin
de Heer Jezus werd uitgeleverd nam hij een
brood, sprak het dankgebed uit, brak het brood
en zei: “Dit is mijn lichaam voor jullie. Doe dit,
telkens opnieuw, om mij te gedenken.” Zo nam
hij na de maaltijd ook de beker, en hij zei: “Deze
beker is het nieuwe verbond dat door mijn bloed
gesloten wordt. Doe dit, telkens als jullie hieruit
drinken, om mij te gedenken.” Dus altijd
wanneer u dit brood eet en uit de beker drinkt,
verkondigt u de dood van de Heer, totdat hij
komt.” Hij is voor ons gestorven en begraven.
Maar, op de derde dag is Hij opgewekt uit de
doden. Nieuw leven heeft Hij ons gebracht. De
levendmakende Geest heeft Hij ons geschonken.
Door die Geest worden wij, broeders en zusters,
met elkaar als leden van één lichaam in
waarachtige liefde verbonden. Wij mogen met
groot verlangen uitzien naar de wederkomst van
Jezus Christus en naar de bruiloft van het Lam.
Dan zal God zijn alles in allen.

Gebed afgesloten met het Onze Vader
Geloofsbelijdenis
Zingen Psalm 103 vers 4 en 5

Uitnodiging en lopende viering
Zingen Psalm 103 vers 7 en 9
Gebed bij de opening van het Woord

Schriftlezing Handelingen 20,7-12
Zingen Gezang 359 vers 4 en 5

Schriftlezing 2 Korintiérs 4,7-15
Zingen Gezang 359 vers 4 en 5

Verkondiging

“Qvervallen, neervallen, meevallen”
Muzikaal moment

Zingen Gezang 210 vers 1, 3en 4

Avondgebed

Diaconaal moment

Zingen Psalm 33 vers 1 en 11 OB
Zegen

Ik geloof in God de Vader,

de Almachtige,

Schepper van de hemel en de aarde.

En in Jezus Christus,

zijn eniggeboren Zoon, onze Heer;

die ontvangen is van de Heilige Geest,
geboren uit de maagd Maria;

die geleden heeft onder Pontius Pilatus,
is gekruisigd, gestorven en begraven,
neergedaald in de hel,

op de derde dag opgestaan uit de doden;
opgevaren naar de hemel,

waar Hij zit aan de rechterhand van God,
de almachtige Vader;

vanwaar Hij komen zal om te oordelen
de levenden en de doden.

Ik geloof in de Heilige Geest.

Ik geloof een heilige, algemene,
christelijke kerk,

de gemeenschap der heiligen;
vergeving van de zonden;

opstanding van het lichaam;

en een eeuwig leven.

Amen



